Tot de doden

Dichter, schrijver-journalist Ed Hoornik werd vanuit Kamp
Vught op 26 mei 1944 naar het concentratiekamp Dachau
getransporteerd.

Daar werd hij op 29 april 1945 door de Amerikanen bevrijd.
Dachau heeft een blijvend stempel op hem gedrukt.

In 1968 werd de roman De overlevende gepubliceerd, die het
trauma van de kampervaring als thema heeft.

Het gedicht:

Tot de doden

Wij kunnen U niet meer bereiken
Wij komen een zintuig te kort
Wij leggen ons neer bij feiten

Dat gij minder en minder wordt
De enkele keren dat ge

In dromen nog ons verschijnt
Wordt ge al ijler en ijler

Tot ge voor altijd verdwijnt
Straten houden uw namen

Voor heden en morgen in stand
Maar onze kinderen brengen

Ze niet meer met u in verband
Het land ligt nog net als het toen lag
Van polder tot polder te kijk

De mensen die er in wonen
Blijven zich zelven gelijk

Maar éénmaal per jaar is de stilte
Tot de hemel toe van u vervuld
En belijden wij zonder woorden
Onze dankbaarheid, onze schuld

Ed Hoornik (1910-1970)
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